


Je sliep zo stil vannacht
De zon kon het niet weten

Dat jij zo vreedzaam en zo zacht
De ochtend zou vergeten.

- Toon Hermans -

MARIE-LOUISE BAGGEN

27-07-1940      03-08-2018

Met pijn in ons hart moeten wij afscheid nemen 
van onze lieve moeder, schoonmoeder en bomma.

 Yves, Marc, Chantal, klein- & achter kleinkinderen.


