Heel bijzonder, heel gewoon,
gewoon een heel bijzonder man.

Ook hij heeft ons zachtjes verlaten

GUY VERDONCK

echtgenoot van Paula Goyvaerts (t 2014)

geboren te Antwerpen op 6 maart 1928 en daar van ons heengegaan op 15 augustus 2021.

Hij zong meer dan 40 jaar mee in het Sint-Paulus zangkoor.

U wordt van harte uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaartliturgie
op vrijdag 27 augustus 2021 om 11 vur in de Sint-Fredeganduskerk te Deurne.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk, Lakborslei, vanaf 10.30 uur.

Op zaterdag 28 augustus laten we de as van mama en papa samen neer op de Schelde om 11 uur.
( Gerlachekaai Nieuw Zuid - thv de Lakenstraat)

U kan Guy nog een laatste groet brengen t.e.m. zaterdag 21 /08 in het Rouwcentrum Loots
Cogelsplein 1-3 te Deurne na telefonische afspraak op tel. 03 - 324 94 94.

Bloemen noch kransen.

Rouwadres: Familie Guy Verdonck p/a Rouwcentrum Loots
Cogelsplein 1-3 - 2100 Deurne

www.begrafenissenloots.be

Papa van

Marc en Marina Van Aerde - Verdonck,
Michael en Hilde Cockerell - Verdonck,
Nicole Verdonck,

Bompa van

Dirk en Annemie Van Aerde - Verheeke,
Lena, Sofie,

Hans en Kristien Boen - Van Aerde,
Hanna, Frederik, @

Pieter en Elke Suy - Struys,
Ruben, Elise,

Kenny en Ine Vangossum - Struys,
Lara, Wout, Enora,

Schoonbroer van
Zuster Lisbet,
Annie,
Corry en Albert,
Hilda,

de families Verdonck - Goyvaerts en aanverwanten.

Oprechte dank aan al wie hem in WZC 't Zand een warme thuis bezorgde.

buromac




