
Moeders gaan, ze sterven niet. 
Ze leven en ze geven. 

Zolang men moeders kinderen ziet, 
Zolang zal moeder leven. 

- Guido Gezelle - 

Hélène Brackeniers
ons Bobonne

weduwe van Corneel Verkooijen

geboren te Antwerpen op 2 januari 1930 
en overleden te Wommelgem in woonzorgcentrum Wommelgheem 

op 6 februari 2024. 

De uitvaartliturgie in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-ten-hemel-opgenomen 
te Ranst (Millegem) en de begraving van de urne in het urnenbos 

van de begraafplaats van Deurne-Ruggeveld
heeft plaatsgevonden in intieme familiekring.

Bloemen noch kransen.

 

 
Rouwadres: 
 Familie Hélène Brackeniers 
 p/a Rouwcentrum Loots 
 Cogelsplein 1-3 - 2100 Deurne                                                                 www.begrafenissenloots.be

Hélène leeft verder in de harten van

Paul Verkooijen, weduwnaar van Annemie Van der Henst, 
	 en levensgezel van Karin Verhelst, 
Luc en Véronique Verkooijen - Van Camp, 
Marc en Ada Verkooijen - Sekirin, 
Hilde Driesen en levensgezel René Eyckmans,
� haar kinderen,
Tom en Stephanie Bries - Verkooijen, 
	 Marie, Lotte, 
Dries en Valérie Papen - Verkooijen, 
	 Billie, 
Mathias Verkooijen, 
	 Corneel, Anna, 
Vincent en Evelien Verkooijen - Vanderheeren, 
	 Amélie, Céleste, Valentine, 
Thibaut en Julie Lauwers - Verkooijen, 
	 Georges, Charles, 
Lennert en Anne Couwels - Verkooijen, 
	 Viv, G 
Thaddé en Aude Mahmourian - Prevost, 
	 Léa, Naïri, 
Alexis en Laura Choteau - Prevost, 
	 Armand, Ariane,
Sofie Vanderplaetsen, mama van Corneel en Anna, 

Nathalie De Jonghe, mama van Valentine,�  

� haar kleinkinderen en achterkleinkinderen,

De families Verkooijen en De Brouwere.

Linda Regnier, haar trouwe hulp.


